
Op de wijs van ‘Aan het strand stil en verlaten’ 
 

Voorspel 
 
Zestig jaren samen leven 
Wat een huwelijkstrouw getoond 
Dertien kinderen gekregen 
En met kleinkind’ren beloond 
 
Veel beleefd in al die jaren 
Lief en leed hoort daar ook in 
Pa z’n werk en motorcluppie 
Ma d’r huis en het gezin 
 
Hé, hé, hé, waar is mijn moeder? 
Altijd druk en in de weer 
Zelfs vakantie is verplaatsen 
Wassen, poetsen, keer op keer 
 
Even een tussenspel 
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Aan het strand aldaar in Katwijk 
Kwaam’n de Bossen weer bijeen 
Met z’n allen naar de zee toe 
Bijna niemand bleef in ’t Veen 
 
Vele vriendjes en vriendinnen 
Allen zingend in de bus 
Brood besmeert met een biskwietje 
En het was weer reuze knus 
 
Naar musea en een rondvaart 
Altijd was er wat te doen 
En tot slot dan nog een ijsie 
Geef het ze maar eens te doen 
 
Laatste tussenspel 
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Met zo’n lieve lieve moeder 
Altijd stáát ze voor ons klaar 
Met haar warmte, liefde, aandacht 
Een prachtig mens, ’t is zonneklaar! 
 
En dan heb je nog ons vader 
Spellen, spelen, Sinterklaas 
Vlaggie roven in de Boshut 
Maar hij bleef toch wel de baas 
 
Moet je horen lieve ouders 
Dat we blij met jullie zijn 
En we hopen met z’n allen 
Dat het lang nog zo mag zijn 
 
Naspel 


